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Voor Nathan (2018)

Never been lonely

Never been lied to

Never had to scuffle in fear
Nothing denied to

Born at the instant

The church bells chime

And the whole world whispering
Born at the right time

Paul Simon, Born at the right time (1990)
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Inleiding

n publicaties rondom ‘een goede dood’ worden nogal eens de

openingsverzen geciteerd van het gelijknamige gedicht van
Dylan Thomas (1914-1953), verzen die hij schreef naar aanleiding
van de dood van zijn vader:

Do not go gentle into that good night,
0Old age should burn and rave at close of day;
Rage, rage against the dying of the light.

Minder bekend is dat ‘Elegy’, het laatste, onvoltooid gebleven ge-
dicht van Thomas, dat ook de dood van zijn vader betreft, een heel
andere toon heeft. Als motto voor dit boekje koos ik daarom het
openingsvers uit het eerdere gedicht, maar met een kleine maar
belangrijke dichterlijke vrijheid’. Niet bedoeld als oproep maar
eerder als wens voor als het zo ver komt.

Deze publicatie belicht in twintig voorbeelden de praktijk van zelf-
euthanasie. Op een enkele verwijzing in deze inleiding na, laat ik
de theorie hier rusten. Die praktijk bestaat inmiddels alweer zo’n
twee decennia. De almaar aanhoudende discussie rondom ‘voltooid
leven’, het bijbehorende conceptwetsvoorstel van Pia Dijkstra, de
rechtsgang in de zaak-Heringa, het rumoer rond de Cooperatie
Laatste Wil, en de regelmatig terugkerende commotie bij omstre-
den uitspraken van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie
illustreren het belang om van die praktijk kennis te nemen.
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Daar komt bij dat er sprake is van het nodige ‘moedwil en
misverstand’ over deze praktijk. Veel is ook onbekend, terwijl de
mogelijkheid van zelfeuthanasie een belangrijke aanvulling kan
betekenen op de praktijk van artseneuthanasie.

Tegen die achtergrond is het zinvol kennis te nemen van hoe
het er nu eigenlijk feitelijk aan toe gaat, liefst door — voor zover
mogelijk — daarover de hoofdpersonen zelf en hun naasten aan
het woord te laten. Vandaar dit boekje met twintig casussen. In
een zo eenvoudig mogelijke presentatie laat ik hen mee vertel-
len - vaak in de vorm van (e-mail)correspondentie — over hun weg
naar de uiteindelijke zelfeuthanasie. De tekst is zonder voetnoten
en de verhalen zijn, ondanks de ernst van de zaak, eenvoudig;
sommige kort, andere wat langer.

In hoofdstuk twee van mijn boek Een goede dood. Euthanasie gewikt

en gewogen (Klement, 2017) heb ik uitgebreid geschreven over wat

ik onder een ‘goede dood’ versta. Ik onderscheid daar vier verschil-
lende vormen waarin die dood zich kan voordoen:

— op hoge leeftijd, niet zo zeer door te sterven maar door ‘met
leven op te houden’

— begeleid door palliatieve zorg ‘wegglijden in een eeuwige
slaap’

- artseneuthanasie, gedefinieerd als ‘opzettelijk levensbeéindi-
gend handelen door een ander dan de betrokkene in overeen-
stemming met de euthanasiewet’

- zelfeuthanasie, gedefinieerd als ‘opzettelijk levensbeéindigend
handelen door de betrokkene zelf aan de betrokkene zelf, na
een heldere afweging besloten en op zorgvuldige wijze uitge-
voerd’.

De huidige publicatie illustreert uitsluitend de praktijk van de
laatste variant van ‘een goede dood’. Voor alle zekerheid vermeld
ik daar graag bij dat mijn persoonlijke voorkeur uitgaat naar de
eerste variant. Of ik dat zal redden, is natuurlijk afwachten.
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Voor de in dit boekje geillustreerde zelfeuthanasie is ‘zelfbe-
schikking’ een kernbegrip. De definitie daarvan luidt: ‘het zelf
verkrijgen en/of behouden van regie én zeggenschap bij het op
zorgvuldige wijze besluiten tot en voorbereiden en bewerken van
het eigen levenseinde’. Een uitgebreide toelichting op dit kernbe-
grip is te vinden in het eerste hoofdstuk van Een goede dood, waarin
ik de notie van gereflecteerde zelfbeschikking onderbouw.

Er is wat zelfeuthanasie betreft de afgelopen tien jaar veel veran-
derd, zowel op het gebied van de beschikbaarheid van bruikbare
informatie over wegen tot zelfeuthanasie, als de verkrijgbaarheid
van de daarvoor meest geschikte middelen. In het appendix ga ik
kort in op de ontwikkelingen op dat vlak.

Die ontwikkelingen hebben ook met zich meegebracht dat een
goed voorbereide zelfeuthanasie — zo geformuleerd in feite een
pleonasme - eigenlijk niet kan mislukken. Maar ik zeg ‘eigenlijk’,
want ook hier geldt natuurlijk de wet van Murphy, die door een
van de casussen hierna — Loes van Bredero - treffend zal worden
geillustreerd. Al kent ook die wet van Murphy z’n grenzen ...

Uit het voorbije decennium hoef ik daarom geen mislukkingen te
melden. Daar zou ik graag aan toe willen kunnen voegen dat dat
natuurlijk komt omdat ik zo’n geweldige consulent ben geweest,
maar het oordeel daarover laat ik liever aan anderen. Hoewel ik
meen dat ik mijn werk goed - lees: zorgvuldig — gedaan heb, ligt
de belangrijkste verantwoordelijkheid voor dat laatste uiteindelijk
toch echt bij de cliént zelf, en eventueel diens naasten. Als consu-
lent kan ik nog zo zorgvuldig zijn in mijn begeleiding van mijn cli-
ent, maar als mijn cliént dat vervolgens niet is, gaat het toch fout.
In mijn contact met cliénten heb ik dit altijd helder overgebracht,
wat mogelijk wél heeft bijgedragen aan het goede verloop in de
praktijk van de uitvoering.

Maar daarmee is natuurlijk niet alles rozengeur-en-maneschijn. Ik
heb in de afgelopen jaren soms te maken gehad met drama en ver-
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driet van een omvang waar je liever niet te vaak mee geconfron-
teerd wordt. Maar ook dat hoort bij dit werk.

Soms is verdriet gewoon te groot voor mensen, en leed te hevig.
Onder de twintig voorbeelden komt dergelijke casuistiek niet aan
bod. De reden daarvoor is dat juist door de omvang van het drama,
de diepte van het verdriet, anonimiseren in feite onmogelijk is.
Maar ik maak er hier melding van om een verkeerd en versimpeld
en rooskleurig beeld te voorkomen.

Daar voeg ik dan meteen aan toe dat er zelfs in die meest dra-
matische en verdrietige omstandigheden sprake kon zijn van zelf-
euthanasie, dat wil zeggen van een zelfbezorgde, goede dood. Want
zoals ik eerder uitgebreid heb toegelicht (2017) bestaat het goede
van deze dood in het proces ernaartoe, niet in het resultaat. Nee, je
kunt (en dan bedoel ik vooral: mag) niet zeggen dat het goed is dat
deze mensen dood zijn. Wel kan ik zeggen dat zij een goede dood
stierven, ondanks alle drama en verdriet.

Als consulent kom je — zo laten enkele voorbeelden zien — soms
terecht in totaal onvoorspelbare situaties wanneer je bij een
zelfeuthanasie aanwezig bent. Een situatie die mij altijd is bij-
gebleven, is die waarbij ik letterlijk biechtvader werd voor een
cliénte-op-leeftijd. Zij kon het niet opbrengen haar leven af te slui-
ten zonder — ook al was het op het allerlaatste moment — aan een
ander mens een bekentenis te doen over wat zij beschouwde als
een echte misstap in haar bestaan. Mijn katholieke verleden, dat je
immers nooit helemaal achter je laat, bewees toen goede diensten,
waardoor mevrouw rustig kon overlijden.

Haast is bij elke zelfeuthanasie natuurlijk uit den boze, vanwege
de noodzakelijke zorgvuldigheid in de voorbereidingen. Toch
kunnen zich soms bijzondere omstandigheden voordoen. Zo
werd ik eens gebeld door de familie van een vader. Het was op een
woensdag. Wat bleek? Ondanks een ‘positief’ advies van zowel de
scen-arts als de — voor alle zekerheid erbij geroepen — psychiater,
krabbelde de huisarts op het allerlaatste moment terug, terwijl
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alles en iedereen er klaar voor zat of lag. Dus belden ze mij, die
woensdag. Want huisarts of niet, vader wilde van geen uitstel we-
ten. Ik heb toen met alle betrokkenen gesproken. Het overlijdens-
bericht dat ik later ontving maakte duidelijk dat vader de zondag
daarop al door zelfeuthanasie was overleden. Een uitzonderlijk
tempo.

Een belangrijke en ook interessante vraag, waarover de theorie
niets kan zeggen maar de praktijk wel iets kan laten zien - hier
zweeft de geest van Ludwig Wittgenstein voorbij — sluit hier enigs-
zins bij aan.

Wie gaan er nu uiteindelijk toe over het leven te beéindigen?
De twintig voorbeelden van zelfeuthanasie uit mijn praktijk ver-
tegenwoordigen in deze publicatie een grotere groep van ruim
honderdvijftig overleden cliénten. Toch is de groep van cliénten
die tot zelfeuthanasie zouden hebben kunnen overgaan vele malen
groter geweest. Het overgrote deel deed of doet dat niet, nu niet en
later ook niet. Hun gaat het blijkbaar vooral om de geruststellende
gedachte achter dat kunnen.

De twintig voorbeelden illustreren dus die kleine groep van cli-
enten die uiteindelijk de noodzaak ervoeren het kunnen om te zet-
ten in de praktijk van de uitvoering. Waarom zij wel, en anderen
niet is een vraag waarop zij zelf het antwoord niet meer kunnen
geven. Voor ons blijft dat in zekere zin altijd gissen.

Eenmaal deed zich in dit laatste verband een bijzondere situ-
atie voor. Een cliént had zijn levensbeéindiging tot in de puntjes
voorbereid. Aan alle mogelijke losse eindjes in het bestaan dat
hij achter zich ging laten, had hij proberen te denken. Hij voerde
zijn levensbeéindiging rustig in z’n eentje uit. Maar op de avond
van het geplande overlijden werd ik overvallen door zijn tele-
foontje. Hij vroeg me of hij zijn medicatie — als hij die al gereed
had gemaakt en ook al door zijn yoghurt had geroerd — nog een
tijdje in de ijskast kon bewaren. Het duurde even voor de beteke-
nis van zijn vraag tot me doordrong: hij zat daar, alles gereed en
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